
Lentewandeling zaterdag 4 mei 2019

 
 

Onze lentewandeling gaat dit jaar door  
op zaterdag 4 mei, 
noteer het maar snel 
en hou die datum zeker vrij. 
 
We verzamelen om 14u op het grote grasplein,  
zeg het maar door zodat we met velen zijn! 
 
We vertrekken samen 
voor een wandeling langs het water,  
jullie krijgen een boodschap mee  
maar dat vertellen we later. 
 
Terug in de abdij 
is er gezellig samen zijn, 
met een hapje en een drankje  
wordt het voor 100% fijn. 
 
Bloemen maken blij 
toveren op ons gezicht een lach,  
wat dit allemaal betekent 
 ondervinden jullie wel die dag. 
 
We kijken ernaar uit 
om iedereen te ontmoeten, 
en zoals we het in De Ark gewoon zijn  
zullen we jullie met een knuffel begroeten! 

 
Praktisch: 

 14u: Verzamelen op het grasplein van de Oude Abdij 
 14.15u: Vertrek voor de wandeling (een korte koekjespauze onderweg) 
 16u: Terug in de Oude Abdij 
 tot18u: Gezellig samen zijn 
 18u: Einde en opruimen 
 

We hopen op mooi weer maar voorzie toch comfortabele wandelschoenen. 
Bij regenweer graag ander schoeisel meebrengen voor het samenzijn nadien (om de ruimte netjes te 
houden). 
Als je graag drank meeneemt voor onderweg, gelieve dit zelf mee te brengen. 

 
We zouden het fijn vinden om van een taartenbuffet te genieten. 
Wie graag iets bakt, mag het laten weten aan Myriam (myriam.olivier1965@gmail.com) of aan Anne 
(anne.ingels1@gmail.com) en als het mogelijk is vóór 2 mei. 

 
Heel veel lentegroeten in naam van De Ark,  
Myriam, Hannah en Anne 

 
P.S.: Het zou leuk zijn om die dag ergens een bloem te ontdekken bij elkaar (in kledij, schoenen, 
handtas of draagtas, op rolwagen, in de haren...) Voel je echter helemaal vrij! 
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